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Jozua, Joshua, is in de periode waarin dit oratorium zich afspeelt de leider van de Isrsaelieten. Hij is het die na 
het eerste koor het woord neemt. Hij is het ook die vaak een solo heeft voorafgaand aan een koor. Je ziet het 
voor je hoe hij zijn mensen, soms alleen de vechtende mannen, soms het hele volk, meeneemt op die tocht door 
het beloofde land,.hoe hij de moed erin houdt. De doorgang maken in de Jordaan, het doen vallen van Jericho 
door er met trompetters omheen te trekken, het laten stilstaan van de zon, die wonderen vormen de rode draad 
door deze geschiedenid. Maar het weefsel is bont, er zijn alle kleuren draden, dik en dun.  
Als de joden een keer verliezen zingt het koor een klaagzang, Achzah zingt een ‘vogeltjes-aria’ als haar geliefde 
zegt dat alles wat uit haar mond komt zo mooi is.  
De verteller helpt u niet alleen die rode draad vast te houden, maar ook al die andere.  
 


